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EMPERYALİZME VE KAPİTALİZME 
KARŞI SOSYALİZM İÇİN 


mİ 


Anayasayı yaşatmak 


- Yabancı Nüfuzundan Kurtulmuş üslerden 
Arınmış Tam Bağımsız Demokratik 


Türkiye 


için 
İLERİ 


Bizi ağaya kul eden toprak 


düzenine HAYIR 
Bizi patrona kul eden sömürü düzenine HAYIR 


Bizi büyük tüccara kul 
eden vurgun düzenine 
HAYIR 
Bizi tefeciye kul eden soygun düzenine HAYIR 


Bizi ezen horlayıp kahreden 
ceberut devlete HAYIR. 


Bizi Amerikaya yabancı sermayeye köle eden kapitalist düzene HAYIR 

Bizi cahilliğe mahküm eden 
(karanlıklara gömen) 
gerici, tutucu düzene 


> 


Millet malını zengine peşkeş 
çeken yağmacı iktidara 
HAYIR 


Emekçi sınıfların iktidarı 
için İLERİ 
Köylüye toprak herkese iş 
için İLERİ 
Emeğe göre gelir 
için İLERİ 


Sanayi devrimi 
için İLERİ 


için İLERİ 


Amerikan askerini 
yurdumuzdan çıkarmak 
için İLERİ 


ER LAM EM a ga EE 


e 


e ame 


DEGİŞTİRECEĞİZ» 


20 Mayıs 1968 günü Beşiktaşın Dikilitaş kahvehanesinde 
yapılan partimiz toplantısın- 
da 50-60 yaşlarında bir vatandaş, konuşmalar sırasında 
müdahale ederek «iyi söylediniz, hepsi doğruyalnız 1950 
den bu yana Dikilitaşta ilk 
defa bunları duyuyoruz. 950 
de de bize siz bizi idare edeceksiniz, ikinci sınıf vatandaşlıktan oefendiliğe çıkacaksınız dediler, fakat biz 
gene ikinci sınıf vatandaş Olarak kaldık, yani aldatıldık, 
sizin de aldatmayacağınız ne 
malüm» demiştir. 

Kendisine gereken aydınlatıcı cevap verildikten sonra, ayağa kalkan vatandaşımız «sizin söyledikleriniz bizim söylediklerimiz, inandım 
ki biz siziz, sizdeniz, . öbür 
partiler şimdi bu semte gelsinler, yaşım 60, hiç kimse- 
den korkum yok, hepsini ken 
dilerine anlatacağım, hesap 
soracağım ve değiştireceğiz 
bu düzeni» demiştir. 


ADALET PARTİLİLER 
ÇATIŞTI 


EYÜP — 21 Mayıs 1968 
salı günü Adalet Partisinin 
Eyüp Bahçeli kahvede yaptığı toplantı hadiseli geçmiş- 
tir. Hadiselere sebep ön seçimlerde A.P.'lilerin aday listelerinin düzenlenmesi sıra - 
sında dört gruba ayrılmalarıdır. Bu dört gruptan özellikle ikisi içerisinde bölgecilik yapılmıştır. İlçe başkanı 
Mustafa Turan'ın listesi Karadeniz'lilere yer verirken, 
Milletvekili Osman Özer ve 
arkadaşları Arnavutların ço 
ğunlukta olduğu listeyi desteklemişlerdir. Ön seçimler 
sonunda Mustafa Özer'in des 
teklediği listenin kazanması, 
21 Mayıs günkü toplantıda 
da hadiselere sebebiyet vermiştir. 

Toplantı için tutulan özel 
minibüslerle ilçenin çeşitli 
taraflarından taşınan taraftarlar uzun bir süre konuşmaları (o dinliyememişlerdir. 
Akşam saat 9da toplantı 
başlaması gerekirken o kah 
veden itibaren elektriklerin 
sönük olduğu görülmüştür. 
Saat 10'a kadar elektrik zaman zaman gelmiş ve zaman 
zaman kesilmiştir. Elektriğin 
böyle onbeş-yirmi sefer ke. 
silip açılması toplantıyı dinlenmez bir hale getirmiştir. 
Son seçim döneminde Adalet Partisinden ayrılarak 
müstakil adaylık koyan bir 
kişinin açıklamasına göre 


toplantı Osman Özer'in ta- 


raftarları tarafından sabote 
edilmistir. 


ELP. 


Yeni bir seçimin içinde bulunduğumuz şu günlerde 
memleketimizin genel manzarası aydınlık görülmemektedir. Çünkü halâ, emekçi halkımız yurt yönetimine ağırlığını koyamamıştır. Çünkü halâ, memleketimizi çıkmazlara 
eN olan ekonomik ve sosyal bir politika izlenmekteir. 

Çünkü halâ, ekonomimizi dışa bağlayan ve þu bağlılığı arttıran politika devam etmektedir. Bütün bunların 
sonucu olarak yurdumuz, geçen yıldan beri kapitalist 
memleketlerde ve özellikle Amerika'da başlamış olan iktisadi buhranın etkisi altına girmiş bulunmaktadır. Memleketimizin içinde bulunduğu bu manzarayı daha da karartan husus iktidarda Adalet Partisinin bulunmasıdır. 

Çünkü, Adalet Partisi sadece ekonomik ve sosyal alanda değil, Anayasa ve demokratik düzen konusunda da 
balka karşı hir tutum içindedir. Ve Adalet Partisi dış 
politikası ile de milli menfaatleri ze aykırı bir yoldadır. 


Gerçekten Adalet Partisinin iktisadi politikası halka 
karşı, toprak ağalarından ve sermayedarlardan yanadır. 
Bunun içindir ki, toprak reformunu kesin olarak reddet- 
Ka Ve bunun içindir ki, bir avuç sermayedarı devlet 
eliyle zengin etmektedir. Bunun en yakın delili TI. 
Yıllık Plânda devlet kasasından özel, sektöre iki ie 
800 milyon lira tahsis etmiş olmasıdır. : 

Adalet Partisinin demokrasi ve hukuk anlayışı da 
halka karşı, sömürücü sınıflardan yanadır. Bunun içindir 
ki, Anayasanın teminatı altında bulunan sosyalist akımı 
saf dışı bırakmak için bütün yurtta giriştiği kanunsuz 
baskı ve saldırılarını Meclise kadar sokmuştur. Tek parti diktasını kurmak ve Anayasayı temelinden değiştirmek 
için hak etmediği oylarla Meclisteki çoğunluğunu arttırmak emeliyle seçim sistemini değiştirmek istemiştir. 

Adalet Partisi'nin dış politikası da milli menfaatlerimize aykırı ve bağımsızlığımıza gölge düşüren bir doğrultudadır. Yurdumuzun savunmasıyla hiç bir ilgisi olmadığı anlaşılmış bulunan NATO ve Amerikan Üslerini 
ve İkili Anlaşmalarla Amerikalılara verilmiş olan imtiyazları benimsemekte ve savunmaktadır. 

Adalet Partisi'nin ekonomik ve sosyal politikası, demokrasi ve Anayasa düzeni anlayışı, dış politikadaki tutumu budur. Ve böyle bir iktidardan Türk halkının refa- 
ha kavuşması, haklarına sahip birinci sınıf vatandaşlar 
haline gelmesi, tam bağımsız bir Türkiye gerçekleştir- 


“mesi beklenemez. 


Ana muhalefet partisi CHP'ye gelince; halkımızın 
çok yakından tanıdığı bu partinin meselelerimize bir çözüm getirebileceği düşünülemez. Son zamanlardaki yeni. 
leşme çabalarına rağmen CHP'nin yapısında belirli bir 
değişiklik olmamıştır. Kaldı ki ,böyle bir değişme olsa 
bile, ortanın solu hareketi Türk emekçi halkının meselelerine çözüm getirecek bir görüş değildir. 

Aslında bu iki parti arasındaki mücadele bu düzeni 
değiştirmek üzerine değil, bu düzeni yönetme üzerine bir 
kavgadır. Bu durumda emekçi halkın siyasi bir güç olara ksaflarında toplandığı Türkiye İşçi Partisi AP ve CHP 
karşısında halkı iktidara getirip bu düzeni temelden degiştirecek tek yoldur. 

Gerçekten bugün memleketimizin baş davası, emekçi halkımızın sömürülmekten, ezilmekten, hor ve hakir 


görülmekten kurtulması ve birinci sınıf vatandaş olma- 


sıdır. Bu iktisaden kalkınmamızın da temel ve ön şartıdır. Halkın şevkli çabası olmadan hızlı bir kalkınmanın 
gerçekleşmesi mümkün değildir. Halkın şevkli bir çaba 
göstermesi de, ancak, maddi olduğu kadar manevi alanda da sömürülmekten, hor ve hakir görülmekten kurtulmuş olmasına bağlıdır. Oysa bugünkü düzen emekçi halkımızı hem manevi alanda ezmekte, horlamakta hem de 
maddi alanda sömürmekte ve yoksul bırakmaktadır. 

Bu böyledir çünkü, bu bir avuç toprak ağası ve işkirlikçi sömürücü sermayedar, devlet yönetiminde su başlarını tutmuşlar, emekçi halkı buralara yaklaştırmamışlar, onları hor ve hakir görmüşler ve halkın politik bir 
güç halinde örgütlenmesini önlemişlerdir. Bunlar, çok 
partili demokratik devir başlayınca ve TİP kurulmadan 
önce, çeşitli adlar altında partiler kurarak, çıkarlarını 
gene de sürdürmenin yolunu bulmuşlardır. Bundan ötürüdür ki, son 25 yıldır partiler, iktidarlar değişmiş fakat 
bu bozuk düzen değişmemiş, emekçi halk gene ikinci sınıf vatandaş sayılmış, gene sömürülmüştür. 

Demek oluyor ki emekçi halkımız için tek çıkar yol, 
tek kurtuluş yolu siyasi bir güç halinde örgütlenerek, 
kendisini hor ve hakir gören ve sömüren sınıfların karşısına dikilmek ve devlet yönetimine ağırlığını koymaktır. 
Çünkü, ancak bu yolla emekçi halkımız kimliğini ve kişi- 


Seçim B 
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liğini sömürücü sınıflara kabul ettirebilir ve devlet yönetimine ağırlığını koyarak bu düzeni kendi yararına 
olarak değiştirebilir. z} 

Yüzyılların tecrübesi de göstermiştir ki, toprak ağalarından, tefecilerden ve sömürücü sermayedar patronlardan ve bunların adamları ve partilerinden emekçi halka hayır gelmez, bunlardan medet ve merhamet beklenemez. Emekçi halkımız kendi partisinde toplanıp kendi işini bizzat kendisi yapacak, kendi hakkını bizzat kendisi 
yapacak, kendi hakkını bizzat kendisi koruyacak ve alacaktır. 

İşte Türkiye İşçi Partisi bu partidir. Emekçi halkımızın kendi Partisidir. Emekçi halkımız TİP içinde, yüzyıllardır kendisini hor ve hakir görenlerin, adamdan saymayanların karşısına dimdik dikilmekte ve hakları için 
pençeleşmektedir. i 

İşte gene bunun içindir ki, bütün sömürücü sınıflar, 
hep beraber, bütün kuvvetleri, gazeteleri, partileri ve 
adamlarıyla TİP'e karşı kaba kuvvetle ve en hayasız yalan 
ve iftiralarla saldırıya geçmişlerdir. Fakat ne taşlı sopalı saldırılarla emekçi halkımızın bilinçli ve yiğit önderleri olan partili kardeşlerimizi yıldırabilmişler ne de yalan 
ve iftiralarıyla emekçi halkımızı aldatabilmişlerdir. Bu 
gayretlerine rağmen, TİP, dalga dalga saflarına katılan 
ilem her gün biraz daha güçlenmekte ve büyümekir. i 
$ TİP emekçi halkı iktidara getirerek, bugünkü bozuk 
düzeni halk yararına değiştirecek tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye kuracaktır. 


Toprak reformu : 


Bu bozuk düzenin kilit noktalarından birisi ve en 
başta geleni toprak dağılımındaki adaletsizliktir. Bundan 
ötürü TİP iktidarında toprak, Anayasamız gereğince ağalardan alınacak, topraksız ya da az topraklı köylülere 


parasız verilecektir. Ağaların elinde 500 dönümden fazla | 


toprak bırakılmayacaktır. Toprak reformunun yapılmasında köy kurulları hükümete yardımcı olacaklardır. Böylece toprak ağalarının baskı ve zulmü de son bulacaktır. 


Dış Ticaret, Banka ve Sigortacılığın Millileştirilmesi : 
Dış ticaret, banka ve sigortacılık çok büyük kazançların 
sağlandığı, büyük dalavere ve yağmaların 'döndüğü alan- 


lardır. Küçük müstahsilin aracı tüccar-ve-tefecilerin elin- . - 


de perişan olmalarının temel nedeni de bu alanların özel 
ellerde bulunmasıdır. Ayrıca dış ticaret ve Bankacılık þütün ekonomiye kumanda eden kilit noktalarıdır. Bundan 
ötürü ekonomi çarklarını emekçi halk yararına döndürebilmek ve etken bir plâncılık uygulayabilmek için bu işlerin devlet eliyle yürütülmesi zorunludur. 


Petrolün, ve diğer yabancı sermaye yatırımlarının 
millileştirilmesi : 

Bugün petrol işletmeciliğinden gazoz fabrikası kurmaya kadar pek çeşitli sahalarda yabancı sermaye yurdumuza girmiş ve halkımızı sömürmeğe ve yurt yönetiminde etki sahibi olmaya başlamıştır. Giderek ileri kapitalist memleketlerin bir sömürgesi durumuna düşmek 
tehlikesiyle karşı karşıya (bulunuyoruz. Bu sebepten, 
bütün yabancı yatırımları millileştirmek ve yurdumuzu, 
emperyalizmin talanından kurtarmak en büyük milli görevdir. TİP, ilk olarak petrolü ve diğer yabancı sermaye 
yatırımlarını millileştirecektir. 


Büyük işlerin devlet eliyle kurulup işletilmesi : 


Ağır sanayiin kurulması ve böylece sanayi devrimi- 
nin başarılması ancak devlet eliyle mümkün olan bir iş- 
tir. TİP hazırlayacağı kalkınma plânının öngördüğü bir 
sıra izleyerek büyük endüstrinin temel dallarını devlet 
eliyle kurup geliştirecektir. 'TİP iktidarının işletmeciliğin- 
de işçiler fabrikanın yönetimine iştirak edecekleri için 
kimsenin kulu kölesi olmayacaklar ve millete ait işletme- 
nin hem efendisi hem işçisi durumunda bulunacaklardır. 
'TİP iktidarında emekçi halk kalkınma plânlarının hazırlanmasına, uygulanmasına ve denetimine her kademede 
aktif bir şekilde katılacak, böylece demokrasi prensibi bu 
sahada da tam olarak uygulanmış olacaktır. 


Sağlık ve Eğitim : 


TİP, emeği, yani insanı en büyük değer sayar. Bundan 
ötürü halkın sağlığını korumak ve herkese eğitim sağlamak baş hedefidir. Hastahaneler ve her türlü bakım, ilâç 
dahil, parasız olacaktır. Aynı şekilde, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim de parasızdır. Mali durumları müsait 
olmayan işçi, köylü ve emekçi ailelerinin çocuklarına, oku- 


malarını sağlamak için, parasız yatılı okullar açılacak ya 
da burslar verilecektir. 


Y 


HARAMZADELERİN 
OYUNU 
SÖKMEDİ 


.FATİH — Seçim propa- 


 gandalarının “başlangıcından | 


bu yana hergün toplantı düzenliyen Türkiye İşçi Partisi Fatih İlçesinin toplantıları çok hareketli geçmektedir. Bilindiği gibi (İstanbul 
içerisindeki ilk olayda yine 
bu ilçenin Çarşamba toplantısında meydana gelmiştir. 


Şartları gereği T.İ.P. içerisinde yer almaları gereken 
bazı genç imam-hatip okulu 
öğrencileri Adalet Partili kodamanlar tarafından kışkırtılarak saldırtılmıştır. 
lar dinsizdir, fetfasını verip, 
genç dimağları aldatan haramzadelerin gerçek dinsizler 
olduğu ise artık bilinen bir 
gerçektir. Kendi cocukları 
Türkiye'de kolejlerde hıristiyan din adamlarından ders 
almaktadır. 


Bu esef verici olay hiçbir 
şekilde Fatih İlçesi toplantılarını aksatmadığı gibi hızlandırmıştır da. Ayrıca toplantı güvenliğinin temin edilmesi için her semtin sakinleri kendilerini görevli kılmışlardır. Çarşamba olayın- 
dan hemen sonra yapılan 
Malta toplantısını binin üzerinde dinleyici takip etmiş- 
tir. Aynı gün Hocapaşa'da 
yapılan Adalet Partisi top - 
lantısı ise yüz kişi bile toplayamamıştır . 


Bun- 


DEVRİMCİ 


Türk gençliği büyük çoğunluğuyla, Atatürk'ün kendisine emanet ettiği devrimci geleneğe bağlı olduğunu 
1960 dan bu yana defalarca göstermiştir. Ne var ki zaman 
zaman, devrimcilik ilkesinin üzerinde durmak ve Türkıye 
Cumhuriyetinin temelinde yatan bu ilkeyi doğru bir biçimde yorumlamaya çalışmak gerekmektedir. Acaba 
1968 yılında devrimcilikten ne anlaşılmaktadır ? 

- - Devrimcilik her zaman ve her yerde muhtevası aynı 
kalan bir kavram değildir. Toplum düzeni ve toplumsal! 
ilişkiler durmadan değişip geliştiğine göre, devrimcilik 
ancak belirli bir toplumun kendine özgü koşulları, dünü 
ve bugünü gözönünde bulundurularak değerlendirilebilecek bir kavramdır. 

Örnek vermek gerekirse, Atatürk devrimlerinin getirdiği lâiklik ilkesi bugün değişik bir biçimde yorumlanmakta ve değerlendirilmektedir. Bir iki kanun çıkarmanın gerçek vicdan hürriyetini sağlamaya, temiz dini inançların günlük politikaya âlet edilmesini önlemeye yetmediği artık anlaşılmıştır. Emperyalistlerin ve onlarla i3 
birliği yapan sömürücülerin, kula kulluğa son verecek 
mutlu ve aydınlık bir Türkiye'yi yaratmak isteyenlere 
karşı kullandıkları din sömürücülüğünü etkisiz hale getirmek ve gerçek müslümanlığı her türlü ithamlardan 
kurtarmak için, emekçi halkın günlük yaşamını, içinde hulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları köklü reformlarla 
değiştirmenin zorunluğu gün gibi ortadadır. 

Görülüyor ki, gençliğin bağlı olduğu Atatürk devrimlerini korumak, ancak bu devrimleri günün koşullarına uygun bir biçimde değerlendirmekle mümkündür. 
Devrimcilik bugün artık, toplumun gelişme doğrultusuna 
ayak uydurmak, sosyal yasalardan yararlanarak toplumu bütün değerlerin yaratıcısı olan emekci halk yara: 
rına değiştirmek demektir. Bugün komprador —ağa— 
tefeci üçlüsü tarafından değiştirilmek istenen Anayasamız, 10 uncu maddesiyle Devlete kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk dev 
leti ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasi, 
iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırmak görevini 
vermekle, devrimci niteliğini ortaya koymuştur. İşte bu 
ortam içinde, sömürü düzenine son verilerek halktan yana 
bir yönetimin gerçekleştirilmesi için devrimci gençliğin 
tutacağı yol tartışma konusu olmaktadır. 

Hemen söyleyelim ki, devrimci gençliğin görevi, bu 
siyasi, iktisadi ve sosyal engelleri kaldırmakta çıkarı olan 
ve demokratik yoldan kaldıracak olan sınıfın yanında olmak, onu bilinçlendirmek için elinden geleni yapmaktır. 
Gençliğin görevi kolay, heyecanları kamçılayan serüvenlere sırt çevirip, yakın tarihimizden de ders alarak, emekçi sınıfla dirsek temasını kaybetmeden, emperyalizme ve 


iç ve dış kapitalizme karşı çıkmaktır. 


Gençliğin büyük bir güç ve baskı grubu olduğunu. 
ancak ayrı bir sosyal sınıf olmadığını, : bunun için de 


işi 
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EZİLDİĞİN YETER 
DAVRAN ARTI 


: 


GÜN SEÇİM GÜNÜDÜR. 


GENÇLİK 


emekçi sınıfların ideolojisinin gerçekleştirilmesinde önem- 


li katkısı olduğunu, fakat ayrı bir ideolojisi olamayaca- | z 


gını söylemek, gençliği küçümsemek anlamına gelmez. 


Aydın üniversite gençliği bu gerçeği takdir edecek du- 
) 


rumdadır. 


çekleştirilmesinde, 
payları olacaktır. Am 
nıflardan kopmasına yol açmamalıdır. 

Koşulları gereği emekçi sınıflardan daha hızlı bilinelenen hir 9 y 


den önce kèrai»icinde bütünleşebilmek için, ilk elde köylü ve işçi gençlikle ilişki kurmalı, onun meselelerine eği!. 


meli, ona kardeş elini uzatmalıdır. 


talist toplum içinde bunalan genclik, 


kalmıştır. Bu yüzden Batıda gençlik uzun bir süre buna- 


lımını bize yabancı gelen biçimlerde ortaya ko u 
Oysa bugün yeni bir kriz dönemine Sili ağ 
ülkelerinde işçilerle gençlik bir araya gelme yolundadır. 
Türk gençliği için ise, yalnız kalmak sözkonusu olmadığı gibi, bireyci bunalım belirtilerinin taklitçilikten 


öte bir anlamı da yoktur. Yurdumuzda şehir ve köy emek- 


çileri bilinçlendikçe, daha mutlu yarınlar için demokratik 
yoldan siyasi iktidara ağırlıklarını koyacaklardır, koy- 


maktadırlar da. İşte devrimci gençliğin temel görevi burada ortaya çıkmaktadır : bu bilinçlenme sürecini hızlandırmak. 

Devrimci gençlik ahıti-emperyalisttir ; anti-emperyalist mücadelenin NATO'ya hayır ile başladığının bilincine 
varmıştır, Anti-emperyalist mücadeleyi ağzında gevelemekle yetinen kuruluşlar karşısında gençlik, bu konudaki 
kesin tutumunu belli etmedikçe görevini yapmış sayılamaz. 


Öte yandan, gençlik kendine özgü sorunları, Üniversi- 


teyle ilgili sorunları ortaya atacak, bunlara kendisi çözüm yolları arayacak ve gösterecektir. 

Bunun yanında gençlik kendi bölgesindeki işçi ve köylü gençlikle mutlaka ilişkiye geçmeli, yerel sorunları incelemeli ,ana çelişkiyle bağlantı kurmalı, iletici rolü oynamalıdır. 

Günümüzde, emekçilerle ilişkilerini sağlamlaştırma - 
dıkça, anti-emperyalist mücadelenin yozlaşmasını önie. 
medikçe, gençliğin devrimci niteliğini o sürdürmesirin 
mümkünü yoktur. 

Devrimci Üniversite gençliği, işçi ve köylü gençlikle 
birleşme yolunda ileri! 
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LİP Lİ 


- Dış politika : 


TİP'in dış politikasının temeli yurdumuzu emperyalizmin pençesinden kurtarmak ve askeri bloklar dışında 
tam bağımsız, bütün düya devletleriyle eşit şartlar içinde 
dostça geçinen bir memleket haline gelmektir. Bundan 
ötürü TİP, milli güvenliğimizle hiç bir ilgisi olmayan, 
tersine Amerikan çıkarları uğruna yurdumuzu atomik 
saldırılara maruz bırakan ve ayrıca milli egemenlik hak- 

« larımızı da zedeleyen NATO'dan çıkacak, topraklarımızı 

“ Amerikan üs ve askerlerinden temizleyecek ve bunlara 
verilmiş olan bütün imtiyazları kaldıracaktır. 


Kıbrıs : 


Kıbrıs davası, hem yurdumuzun, hera Ortadoğu böl- 
«gesinin güvenliği, hem de Kıbrıstaki soydaşlarımızın haklarının korunması ve can güvenliklerinin sağlanması bakımından büyük önem taşır. 

: Oysa A.P. iktidarı, bu konuda kendisine en geniş yet-, 
kiler verildiği halde hiçbir olumlu sonuç elde edememiş- , 


tir. Çünkü çözümü Amerikan görüşleri ve NATO içinde; 


aramıştır. Halbuki bu çerçeve içinde Kıbrıs davasını olumlu bir çözüme ulaştırmak mümkün değildir. TİP'in 
Kıbrıs davamızın çözümü için öteden beri savunduğu tez 
şudur : 
© Kıbrıs askeri üslerden arınmış, milletlerarası garanti 
altında askersizleştirilmiş, tarafsız, her iki cemaatin eşit 
haklarına dayanan fedaratif, bağımsız bir devlet olmalı- 
.dır. 
*. CTİP'in, yukarıda başlıca noktalarını o özetlediğimiz 
programı, bu düzenin değiştirilmesi ve emekçi halktan 
yana işler hale sokulması için şarttır. Düzeni değiştirmenin başka yolu yoktur. 
© — Açıktır ki, böyle bir düzen değişikliği toprak ağalarının, tefecilerin, yabancılarla ortaklaşa iş yapan sermayedarların ve bunların adamlarının işine gelmez. Bundan 
ötürü, bunlar TİP'e karşıdırlar. Zaten TİP de burlara 
«arşıdır. 
© TİP emekçi halkın, çalışarak yaşayan insanların ö 
partisidir. Bunun kanıtı sadece programının emekten 
vam olması değildir; aynı zamanda partinin bütün ka- 
Ei elerinde emekçi halkın görev almış ve partiye sahip 
“g olmalarıdır. 


. TİP seçimle iktidara sobet ve iktidarını: fe 
;erçevesi içinde yürütecektir. TİP'in demokrasi yışı 
zatandaşların sadece 4 yılda bir yapılan seçimlerde uy kulanmasından ibaret değildir. Demokrasinin halkın günlük 
yaşantısınada geçmiş olması lâzımdır. Bunun yolu Anayasamızdaki söz, fikir, yayın, örgütlenme, gösteri yürürüşü, grev ve miting yapmak gibi demokratik hak ve 
lürriyetlerin halk tarafından kullanılmasıdır. Bu, mevcut 
ze muhtemel her çeşit baskılara karşı insan hak ve hür- 
'iyetlerini korumanın en etken araçlarından biridir. Bunlan ötürü TİP, Anayasa haklarının halkımız tarafından 
iilen kullanılması geleneğinin yerleşmesini gerçek deaokrasinin temel şartı sayar. 

TİP emekçi halkımızın yalnız iktisadi menfaatlerinin 
eğil, fakat aynı zamanda demokratik hak ve hürriyetərinin de tek gerçek savunucusu ve teminatıdır. 


izi ağaya kul eden toprak düzenine HAYIR 
izi patrona kul eden sömürü düzenine HAYIR 
izi büyük tüccara kul eden vurgun düzenine HAYIR 


izi tefeciye kul eden soygun düzenine HAYIR 
izi esen horlayıp kahreden ceberut devlete HAYIR 


izi Amerikaya yabancı sermayeye köle eden 
kapitalist düzene HAYIR 
izi cahilliğe mahküm eden (karanlıklara 
gömen) gerici, tutucu düzene HAYIR 


illet malını zengine peşkeş çeken yağmacı 
i iktidara HAYIR 
mekçi sınıfların iktidarı için İLERİ 


öylüye toprak herkese iş için İLERİ 

neğe göre gelir için İLERİ 

mayi devrimi için İLERİ 

nayasayı yaşatmak için İLERİ 

nerikan askerini yurdumuzdan çıkarmak için İLERİ 


ıbancı nüfuzundan kurtulmuş, üslerden arınmış tam 
ğımsız demokratik Türkiye için İLERİ 


EMEKÇİLER MECLİSE GİRİYOR 


Sahrayı Cedit'de TİP Kadıköy ilçesinin düzenlediği 
«Ezilenler ezenlere karşı direniyor. Emekçiler meclise 
giriyor» siyasi toplantısı kalabalık bir dinleyici kitlesi 
tarafından izlenmiştir. 


Hazırlıklı olarak gelen AP | 


ve GP temsilcilerinin toplantiyi bozma çabaları boşa gitmiştir. Toplantı sonunda mak 
satlı olarak sordukları sorular cevaplandırılmış, aldıkla- 


, rı cevaplarla sessiz sedasız 


ayrılmışlardır. 

Koşuyolu kapalı durak kar 
şısı Kamil Çatalyürek'in kah 
vesinde TİP Kadıköy ilçesi- 


min düzenlediği «Zaman ©- 
mekçciden yana. Ezildiğin ye 
ter davran artık, gün seçim 
günüdür» siyasi toplantısı 
çevre halkının geniş ilgisi ile 
karşılanmış ve geç saatlere 
kadar süren toplantı bir hay 
li kalabalık tarafından izlenmiş -ve sorular ilgi çekici olmuştur. Sorulan soruları ilgi çekici olmuştur. Sorular 
özellikle oradaki nurcular 
tarafından sordurulmuştur. 
AP'lilerin yönettiği Nurcuların buradaki oyunu da parti sözcülerinin soğukkanlı, 
hâkim ve haklı cevapları ile 
neticesiz bırakılmıştır. 


Kadıköy Mitinginde İl Başkanı Şinasi Kaya konuşurken 


OY DİLENCİLERİNE VERİLECEK CEVAP 
İNAYET OLA 


Seçimlerin yaklaştığı 


şu günlerde hiç hizmet gör- 


meyen emekçi semtlerinde yine sokaklar kazım, kazım 
kazılmağa başlandı. Bu göz boyama çalışmaları Gaziosmanpaşa'da, Sağmalcılar'da Zeytinburnun'da, Küçükköy- 
de, Gültepe'de Kuştepe'de, Fikirtepe'de velhasıl bütün 
emekçi ve işçi semtlerinde yapılmakta. 


Bu yetmiyormuş gibi şimdi bir yeni göz boyama usulü daha başladı. Dört senede bir halkın karşısına sadece 
oy istemek için çıkan politikacılar şimdi de kenar semtlerde el altından üzerleri İngilizce yazılı yiyecek torbaları 
dagıtıyorlar. Arkasından da oy istiyorlar. Amerikan yardımı olarak gelen ve yıllarca halka dağıtılmayıp ambarlar- 
da bekletilen bu yiyeceklerin dağıtılmasının tek sebebi 
belli tabii. Oy dilenciliği. Böylelerinin dağıttıkları kokmuş 
yiyecekler ellerinden alınıp yere dökülür, sonra da İNA- 
YET OLA denir. Emekçi kardeşlerimizi bu oy dilencilerine karşı tedbirli olmağa çağırırız. 


HALK TİP'i DAVUL ZURNA İLE KARŞILADI 


Feriköy — Şişli Türkiye 


İşçi Partisi ilçesinin yedinci toplantısı 22 Mayıs 


1968 günü Feriköy'de bir 
kahvede yapılmıştır. Toplantının en ilginç yanı semt halkımın partilileri davul ve zurna ile karsılamaları ve bera- 


ber halay çekmeğe davet etmeleridir. Halkın bu 


šine katılan parti görevlileri 


iste- 


HARAMZADELER KOR- 
KUYOR, EMEKÇİLER 
UYANIYOR 


Yeldeğirmeni karakol caddesi No. 8/#'deki kahvede yapılan TİP kadıköy ilçesinin 
düzenlediği «Haramzadeler, 
korkuyor, Emekçiler uyanıyor» adlı siyasi toplantı hadisesiz geçmiş ve kalabalık 
dinleyici kitlesi tarafından 
merakla izlenmiştir. Parti 
sözcüleri partinin görüşlerini yansıtan konuşmalar yapmışlardır . 


AÇIKHAVA MİTİNGİ 


19 Mayıs 1968 günü Kadıköy İskele Meydanında yapılan açıkhava toplantısı büyük bir ilgi görmüştür. Aynı 
gün sabahı yapılması gereken 19 Mayıs gösterilerinin 
hava yağışlı olmasına karşılık yapılmaması bilinen bir 
gerçek olduğu halde, İskele 
Meydanındaki mitinge iki binin üzerinde dinleyici gelmiş 
tir. İİ başkanı ve Belediye 
Başkan adayı Şinasi Kaya, 
Genel Yönetim Kurulu üyesi Murat Sarıca, Milletvekili 
adayı İhsani, ilçe başkanı ve 
iki ilçe üyesinin konuşmaları sonuna kadar büyük bir 
dikkatle dinlendiği gibi yer 


yer alkışlarla kesilmiştir. 


YAPILMAYAN 
TOPLANTI 


TİP Kadıköy ilçesinin Koşuyolu İbrahimağada düzenlediği toplantı Adalet Partisinin kahveciye yaptığı baskı sonucu yapılamamıştır. 


Toplantılarımız genellikle 
sakin ve çekici bir havada, 
dinleyicilerin büyük ilgilerini 
çekerek geçmektedir. Halkımız, partimize karsı artık 
yavaş yavaş öğrenme isteği 
ile yakınlık duymakta ve 
partimize sahip çıkmaktadır. 
Bunu toplantıların kalabalık 
geçmesinden ve de özellikle 
tertiplerin boşa çıkmasından 
anlamaktayız. 
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ÖRGÜT her ayın linde 
ve 15 inde yayınlanır. 
Sahibi: 
ŞÜKRAN KURDAKUL 
Yazı İşlerini 

fiilen idare eden 
MÜŞFİK EREM 
Adres: Mir'at Han, Cagaloğlu - Fiatı 15 Kuruş 
Dizgi ve Baskı: 
DİZGİ: Ali Baba Matbaası 


BASKI: Ülke Matbaası 
Baskı Tarihi : 
26/5/1968 


daha sonra konuşmalara geç 
mişler ve büyük bir kalaba-| 


lık tarafından dikkatle din-| * 
lenmislerdir, 


— 


